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Van 11 november tot 9 december 2011
exposeert Mandy Geuskens
met linosneden ‘Verloren liefde’ in kunstRaam

U bent van harte welkom

Zaterdag 19 november is Mandy aanwezig
op de open dag. Om 14.30 uur is er een
feestelijk openingsmoment waarbij we het
glas heffen. Om 13.00, 14.00 en 15.00 uur zijn
er korte vertellingen van Saskia den Broeder.
Deze verhalen worden muzikaal begeleid
door accordeonist Leen Hoffman.

Dit alles als smaakmaker voor de
vertelmiddag 'Vormen van liefde’ op

zondag 27 november. Deze voorstelling

maakt onderdeel uit van het Theater-
festival Leidschendam-Voorburg.

Vanaf 14.00 uur kunt u in KunstRaam
luisteren naar vertellingen en muziek

aansluitend op het thema van de ex-
positie. Inloop vanaf 14.00 uur.
Voorstelling: 14.30 - 16.00 uur.
Entree € 10,00. Meldt u tijdig aan, het
aantal plaatsen is beperkt!

Ook op zaterdag 3 december is Mandy
aanwezig in KunstRaam.

U vindt galerie KunstRaam in de
Wielemakersslop 3, Voorburg,

zijstraat (voetgangersgebied) tussen de
Herenstraat en de Parkweqg.

Openingstijden etalage:

B 24 uur (verlichting aan tussen 8.00 en
23.00 uur).

B Alle werkstukken in het KunstRaam
zijn te koop.

B Ook wanneer de galerie gesloten is,
kunt u per telefoon of E-mail het werk in
uw bezit krijgen.

Voor meer informatie:
www.kunstraam.info
mmalleeprupp@gmail.com

Mandy Geuskens volgde de kunst-
academie van Gent en studeerde
het vak van de klassieke animatie.
Als Meester in de Animatiekunst
studeerde zij met onderscheiding af
met de bekroonde film ‘De Kersen-
boom’.

Mandy werkt als grafisch vorm-
geefster en docente aan de Kunst-
academie in Rotterdam en heeft
haar vrije werk nooit opgegeven.
Dit werk is inmiddels uitgegroeid tot
een grote verzameling schilderijen
in zeer uiteenlopende stijlen en
genres, van levendige en kleurrijke
aquarellen tot zwart-witte linosneden
die haar alter ego tonen.

Deze zwart-wit linosneden vormen
een tentoonstelling in KunstRaam.
‘Verloren liefde’ is het overkoe-

pelende thema van een aantal lino-
leumsneden. Het zijn vierentwintig
verschillende ontwerpen, variérend
in formaat, die allemaal op dat éne
thema betrekking hebben: een glimp
van een relatie, soms lief, teder en
vertrouwd, soms agressief of zelfs
afstandelijk. Ze zijn allemaal erotisch
getint. De titels verwijzen naar de
emotionele lading van deze erotiek.
Mandy zegt dat haar inspiratie voor
de linoleumsneden ligt in de poging
om weer in een persoonlijke balans
te geraken na beéindiging van een
relatie. Een gevoelsuitdrukking van
de afsluiting van een vreugdevolle
of een verdrietige periode vormge-
geven in een linosnede.




